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Ruim 12 jaar geleden kwam ik bij jou op Mandala les, eerst een weekend in het DAC in Huissen en 
daarna bij jou thuis in Arnhem. Een lange tijd waarin ik veel geleerd heb en veel van jou geleerd heb 
en daar wil ik graag over vertellen.  
 
Ik heb een schat aan ervaringen gekregen in het mandala tekenen, die mij verrijkt hebben in mijn 
tekenen en verdiept in mijn persoonlijke groei. Veel heb ik kunnen leren doordat jij een diversiteit 
aan technieken en thema’s ons aanreikte.  
Was er in de eerste jaren vooral aandacht voor de techniek van het tekenen van verschillende 
onderwerpen, in de loop van de jaren groeide er een dimensie bij. De thema’s verdiepten zich door 
eigen ervaringen en belevingen en dit werd zichtbaar in het geven van vorm en kleur van de 
mandala’s. Een boeiend proces, dat niet altijd even gemakkelijk was, maar wel verrijkend.  
 
In dit proces van de afgelopen 12 jaar heb jij met jouw inspirerende, deskundige, enthousiaste en 
betrokken ondersteuning en begeleiding naar een ieder van ons een groot aandeel gehad. Jij hebt 
ons de ruimte gelaten om ons eigen manier van tekenen te ontwikkelen, ons eigen proces te 
ontdekken en daarna te luisteren.  
 
Danka, jij bent nu bezig om een koerswijziging in je leven aan te brengen in het uitdragen van jouw 
opgebouwde mandala wijsheid en hanteert daarbij ook een nieuwe bedrijfsvoering. Onze werkdagen 
bij jou zullen in het volgend seizoen niet meer zo frequent zijn als voorheen. Maar vanuit de ervaring 
van deze afgelopen jaren zullen ook deze dagen bij jou verrijkend, voedend en inspirerend blijven.  
 
Gerda van den Heuvel 
 

 


